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Naar een nieuw millennium 

Lieve lezeres, 

Beste lezer, 

Nu negentien jaar geleden schreef ik het eerste 
Ten Geleide voor onze Poemp. In Een blik te

rug, een blik vooruit werd de heilige overtuiging ver
kondigd van de mannen van De Poemp. Wij wilden 
bewaren voor het nageslacht wat anders morgen 
reeds voorgoed kon verdwenen zijn. Wij wilden de 
klok zeker niet terugdraaien, maar welleren uit het 
verleden om een betere toekomst uit te bouwen. 

De gekte bij de overgang naar het "magische" jaar 
2000 heeft mij weer aan het denken gezet over onze 
niet altijd vanzelfsprekende taak. Hebt u, beste 
lezer(es), ook af en toe niet het gevoel terechtgeko
men te zijn in een volslagen àndere wereld dan deze 
waarvoor we zijn grootgebracht? Alles moet alsmaar 
sneller. Kerken lopen leeg, oude zekerheden verdam
pen. Oude rollen vallen weg en alles moet kunnen. 

En dààr staan wij dan, zoekend naar enig houvast. 

Op de veranderingen in onze samenleving kunnen 
wij op twee manieren reageren. Ofwel kijken we stug 
achterom naar het verleden en weigeren naar de (af 
en toe dreigende) toekomst te kijken. Ofwel grijpen 
we de nieuwe mogelijkheden en maken er samen het 
beste van. 

Verfrissend actueel blijft daarbij de boodschap van 
onze eerste Poemp: "Een blik terug", ja!, maar tege
lijk "Een blik vooruit". We zullen meer dan ooit moe
dige keuzen moeten maken. Waarom voortdurend 
op de tenen lopen om het mooier, chiquer, lekker
der ... te hebben?"vraagt de vastenkalender van Broe
derlijk Delen 2000. Inderdaad, een beetje minder con
currentie en een beetje meer solidariteit is echt een 
blijde boodschap, ook in het jaar 2000. Een bood
schap die perfect past in het overigens bescheiden 
programma van uw Heemkring. 

Moge deze Poemp U alvast een schepje leesvreugde 
brengen, beste lezer(es)! 

-- ------

Een schitterende videomontage! 

Heemkring De Poemp stelt voor: 

Och 
mijn liefste 

/lij ten. 

Beelden van toen, gefilmd in de periode 1938- 1951 
door "Mijnheer" Emiel De Deyne, onderpastoor. 

Nu verkrijgbaar op videocassette, tezamen met een 
verklarende brochure, bij de mensen van De Poemp 
voor de luttele som van 600 frank. "Buitenlandse" 
Nijlenaars kunnen deze video bekomen door 700 
frank te storten op rekening nummer 853-8126108-
62 van Davidsfonds Afd. Mjlen met de vermelding 
"Video Poemp ". Voor die 100 frank extra krijgen zij 
hun exemplaar dan keurig thuisbezorgd. 



Nijlense jeugd is klaar voor de toekomst. 

V:oor de elfde keer organiseerden 
de Davidsfondsafdelingen van 

Nijlen en Kessel een schrijfwed
strijd voor de leerlingen van de 
plaatselijke scholen. Zij werden 
daarbij geholpen door Davidsfonds 
Nationaal en door het Nijlense Ge
meentebestuur. 

In reeks I probeerden de leerlingen 
van het 5de en 6de leerjaar van het 
basisonderwijs inzicht te krijgen in 
de onmisbaarheid van elektriciteit 
door voor zichzelf na te gaan wat 
er gebeurt als diezelfde elektriciteit 
uitvalt voor een dag. In reeks II 
schreven de eerste- en tweedejaars 
van het St.-Calasanz-Instituut en 
het Githo hoe de toekomst er over 
tien jaar volgens hen uitziet. Voor 
elke reeks zullen er 5 prijswinnaars 
ZIJn. 

Die laureaten zitten nu op zater
dag 28 april om 11 uur samen met 
hun ouders en schooldirecties in 
grote spanning te wachten op de 
uitslag. Luisteren naar wat de ver-

tegenwoordigervan het Gemeen
tebestuur en de voorzitter van het 
Nijlense Davidsfonds over de zin en 
het belangvan zo'n opstelwedstrijd 
te zeggen hebben, laten ze aan hun 
ouders over. Zij denken alleen 
maar aan de prijs die zij gewonnen 
hebben, de boeken die zij als belo
ning daarvoor mee naar huis gaan 
krijgen. Dit is het moment waarop 
zij al een hele tijd zitten te wach
ten. 

Een eerste schifting hadden de le
raren van de deelnemende klassen 
al doorgevoerd. Zij hadden voor 
elke klas de 2 beste opstellen gese
lecteerd. Voor reeks I bleven er zo 

29 en voor reeks II 28 inzendingen. 
Daaruit koos de jury voor elke 
reeks de 5 beste. 

Voor reeks I waren dat : 

1. Leen Van Tendeloo 164/200 

2. Ellis Verstappen 162/200 
3. Ellen Hofmans 

Annelies Rijnders 160/200 
5. Kizzy Van Asch 153/200 

Voor reeks IJ: 

1. Saar Lenders 176/200 
2. Ines Vervoort 164/200 
3. Lien Verwimp 162/200 

4. Joehen Van de Putte 160/200 

5. Caroline Heylen 159/200 

Het Davidsfonds beloonde hun 
knappe prestaties met een boeken
pakket en het Gemeentebestuur 
zorgde met een hapje en een drank
je voor een feestelijk tintje, zodat 
het voor de winnaars een onverge
telijke gebeurtenis werd. 

Ontmoetingsdag 1999 werd waar succes! 

Orize grote ontmoetings
clag op 3 oktober 1999 

werd meteen de grootste tot op 
heden in de reeks van De 
Poemp. Zo'n 140 binnen- en 
buitenlandseNijlenaars waren 
die zondag op onze tweejaar
lijkse afspraak in Nilania. 

Gasten in de aandachtig be
luisterde praatstoel van J ef 
Nuyens waren onze ere-voor
zitster mevr. Julia Van Camp 
-Maes, onze oud-pastoors Van 
Messem en Hermans, oud-burge
meester Lode Van Dessel, oud
kajotter Frans Van Camp. De sap
pigste, echt-Nijlense beschouwingen 
werden echter gratis op het podium 
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De Straatzangers 

weggegeven door Gerarda Hore
mans. En onze Straatzangers voer
den de stemming herhaaldelijk op 
tot ware hoogtepunten. 

Eén van de door De Poemp spe
ciaal uitgenodigde gasten was 
Fien Thijs (96 jaar jong!). Zij 
schreef met zwier haar naam 
in het gulden boek van de ge
meente en vertolkte bij het 
einde van de namiddag de me
ning van de deelnemers met 
een "Goed, héél goed. Ik ben 
ècht blij dat ge mij gevraagd 
hebt!" En volgend jaar, in 
2001, doen we het over, maar 
weer een tikkeltje ànders! 



Belgenkamp te Harderwijk 

Stans van Mol, haar kinderen Jan en Martha, 
haar man Marus(in medallion). 

In 1917 zond mijn grootmoeder Hortentia Van Rompaey (Stans van 
Mol) bovenstaande foto naar haar man, Gumrnarus Derboven (Ma rus 
van 't Bergske), die in Harderwijk (Nederland) geïnterneerd was. 

Starend naar die foto zal ik aan de hand van familieherinneringen en 
informatie uit ons dorp en Nederland voor u allerliefste poemplezer 
het harde leven van de Nijlense soldaten die tijdens Wereldoorlog I 
in Nederland geïnterneerd zaten, proberen te reconstrueren. 

N ijlenaar Marus moest bij de 
Duitse inval in België op 4 au

gustus 1914 zijn vrouw Stans en 
drie kleine kinderen achterlaten. 
Hij werd als militair (6e linie, 5e ba
taljon, 3e compagnie) gelegerd in de 
omgeving van Kapellen. 

Stans kon op 2 september via een 
contactadres nog een postkaart zen
den naar haar man met de melding 
dat ze Antwerpen, waarheen ze met 
heel de familie was gevlucht, had 
moeten verlaten, daar het Belgische 
leger zich terugtrok naar deze stad. 

Twee weken later overleed te Nijlen 
haar 10 maanden oude zoontje 
Louis, terwijl de afwezige vader 
Marus de vesting Antwerpen moest 
helpen verdedigen. 
Begin oktober begonnen de Duit
sers met de beschieting van deze 

"omnneembaar geachte vesting" en 
ze braken door de verdedigingslinie. 
Bijna helemaal omsingeld door de 
vijand kreeg het Belgische leger de 
opdracht zich terug te trekken naar 
onze kust. 

40.000 militairen, onder wie Marus, 
moesten ter plaatse blijven om de 
aftocht te dekken. Ons achteruit
getrokken leger kon ontsnappen en 
zich ingraven in stellingen aan de 
kust, maar de bij Antwerpen ach
tergebleven troepen zaten ingeslo
ten tussen de oprukkende Duitsers 
en het neutrale Nederland. Ofwel 
moesten ze zich overgeven aan de 
vijand of uitwijken naar Nederland! 

Naar Nederland 
Samen met honderdduizenden 
Belgische vluchtelingen trokken 
Marus en de andere ingesloten mi-

litairen in de omgeving van Bergen 
op Zoom de Nederlandse grens over. 

Nederland had op 5 augustus 1914 
in zijn neutraliteitsverklaring be
vestigd dat het troepen van oorlog
voerende mogendheden die de Ne
derlandse grens overschreden, zou 
ontwapenen, interneren en zover 
mogelijk van het oorlogsfront ver
wijderen. 
Voor de Nederlandse autoriteiten 
was het een hele klus om de Bel
gische militairen te herkennen in 
de enorme vluchtelingenstroom. 
Vooral daar sommigen onder hen 
zich, op advies van hun officieren, 
omgekleed hadden in burgerkledij. 
Ongeveer 7.000 Belgische militai
ren konden op die manier aan de 
internering ontsnáppen. 

Nederland was niet klaar om zo'n 
groot aantal militairen op te van
gen. Daarom werden inderhaast 
interneringdepots opgericht, de be
langrijkste daarvan kwamen in 
Zeist en Harderwijk. 

Harderwijk 
Tussen 11 en 15 oktober over
spoelden bijna 13.000 Belgische 
militairen Harderwijk, een stadje 
van 7.500 inwoners. 
5.000 Belgische militairen wer
den, onder toeziend oog van vele 
nieuwsgierige Harderwijkers, 
naar twee kazernes en naar de 
Grote Kerk overgebracht. De ove
rige 8.000 werden ondergebracht 
in een inderhaast opgetrokken 
tentenkamp, 2 km buiten de stad. 
Vlug daarna kregen alle geïnter
neerden onderdak in een 32 ha 
groot tentenkamp. 

Van alle geïnterneerde soldaten 
werd een foto en een signalement 
gemaakt (Marus kreeg stamboek
nummer 65596) en werden vinger
afdrukken genomen, dit alles om 
ontsnappen te ontmoedigen. 

De Belgische officieren werden vrij
gelaten, indien ze op hun erewoord 
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verklaarden het neutrale Neder
land niet te zullen verlaten zonder 
toestemming. De meesten onder 
hen kregen dan onderdak bij rijke 
burgers of in pensions. Sommige 
onder hen huurden een woning en 
lieten hun gezin overkomen vanuit 
België. 

De gewone manschappen daarente
gen werden ondergebracht in over
bevolkte tenten met gebrekkige 
voorzieningen. Het terrein was om
geven door metershoge prikkel
draad en werd bewaakt doorN eder
land ers. Bij hun eigen miserie 
kwam dan nog de bezorgdheid voor 
hun gezinnen en families die onder 
Duitse bezetting leefden. Deze sol
daten, bij de strijd om Antwerpen 
in de steek gelaten door de legerlei
ding en hun officieren, werden tot 
overmaat van ramp door de Bel
gische regering beschouwd als de
serteurs omdat zij naar Nederland 
waren uitgeweken. De ellende was 
enorm. 

Het tentenkamp in Harderwijk 

landse overheid kreeg daarna meer 
begrip voor de ellendige situatie 
van de Belgen en voerde verbete
ringen in. 
Binnen de omheining verrees in 
korte tijd een komplete houten stad 
"het Belgenkamp '~ Ze had logeer-

Op zo'n momenten kon ook Stans 
van Mol samen met enkele familie
leden enkele malen haar echtgenoot 
Marus bezoeken. De tocht erheen 
was niet zonder gevaar en liep langs 
smokkelroutes en openingen die in 
de elektrische draad, die de grens af
bakende, geforceerd waren. Er wer
den dan foto's genomen van deze 
slechts voor enkele uren gedeeltelijk 
herenigde gezinnen om ze aan de 
thuis gebleven familieleden te kun
nen tonen. 

Vele brieven en postkaarten met af
beeldingen van hun dierbaren wer
den tussen Harderwijk en België door 
smokkelaars heen en weer bezorgd. 

((Inwendige eener barak" van het Belgenkamp in Harderwijk 

Het leven in het Belgenkamp was 
geen pretje. De dagen waren lang en 
eentonig, de met 250 man volge
propte barakken koud en tochtig, 
daar de legerleiding uit veiligheids 
(zuinigheids ?) overwegingen beslo
ten had geen verwarming aan te 
brengen. Ten gevolge van de bittere 
vrieskou in de winter werd een flink 
aantal onder hen geveld door griep, 
reuma, longontsteking, bronchitis of 
tuberculose. Er braken soms besmet
telijke ziektes zoals tyfus en cholera 
uit wegens het tekort aan sanitair, 
hygiëne en medische verzorging. Aan 
de Spaanse griep bezweken 250 
geïnterneerden in 1918. 

Verbeteringen 
Als gevolg van de slechte leefom
standigheden en het strenge re
gime brak een gewelddadige op
stand uit op 3 december 1914. Ne
derlandse bewakers openden het 
vuur op de geïnterneerden. Acht 
Belgen werden gedood en achttien 
gewond. 

De Nederlandse bevolking rea
geerde met verontwaardiging op 
een dergelijk optreden. De Neder-
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barakken (Marus werd onderge
bracht in barak 24), bad- en was
voorzieningen, administratiege
bouwen, een arrestbarak, een kerk
barak, drie schoollokalen, een 
ziekenzaal, werk- en magazijn
barakken en twee kantines. 

De gedetineerden die zich netjes ge
droegen, kregen geregeld verlof om 
zich gedurende enkele uren tot max. 
8 km buiten het kamp te begeven. 

Tot de belangrijkste onderbreking 
van de dagelijkse sleur behoorden de 
maaltijden. Die werden verzorgd door 
Nederlanders. Snel uitten de Belgen 
hun ongenoegen over de zware 




